Aanwezige leden: Patrick & Pepita De

Bus Sergeyssens, Guy & Kiristel De
Cremer, George Dick, Jan Eelens, Luk
Geuens, Eric & Daniélle Jonkers, Karl &

Nadine Lotry, Luc Mortelmans, Joris
Stas, Willem &

Rycken, Christian
Paula Van Alsenoy, Daan Van de

Vorm

Bezoekers: Koen Kennis, Armand

& Nadia Coenen, Sabine Coupille,
Hugo De Cuyper, Paul Delen, Karl
Geraerts, Pieter Germeys, Ginette
& Anne Guffens, Wim Keune, Wim
Meuwissen, Fiet Stolk, Eric Swinnen, Jan Van

Bockel, Luc Van Broekhoven, Guido Van Loock, Daniélle
Van Gindertaelen
Verontschuldigd: Paul Dewilde, Aimé De Witte, Patrick Somers,
Compensaties:

Datum Uur Dames Event Plaats
20/01/2015 12u.15 Y Nieuwjaarsdiner met schepen De Violin
Koen Kennis over ‘Mobiliteit in
Antwerpen’
22/01/2015 18u.00 Y Beroepsinformatie avond UA Campus Drie
Eiken Gebouw G
27/01/2015 12u.15 N Brain Storming rond het thema De Violin
‘Uitbreiding’
31/01/2015 19u.00 Y Quiz Rotaract Antwerpen Noord Dienstencentrum
Schilde,
Schoolstraat 44
03/02/2015 12u.15 N Beroepscauserie Luc Mortelmans De Violin
10/02/2015 12u.15 N Luc Van der Biest over De Violin

“Harmony”



Datum Uur Dames Event Plaats

14/02/2015 19u.30 Y Benefietconcert & Kunstveiling RC  St.
Nieuwerkerk a/d IJssel Josephparochie,
Kerklaan 20,
Nieuwerkerk a/d
IJssel

17/02/2015 12u.15 Y Open vergadering voor potentiéle  De Violin
leden met Freddy De Mulder over
‘B2B projecten bij Ondernemers
voor Ondernemers’

19/02/2015 19u.00 Y Bowling Antwerpse Rotary Clubs Bowling Stones,
Autolei 113,
Wommelgem

24/02/2015 12u.15 N Bijzondere Algemene Vergadering De Violin

Verjaardagen

08/01/2015 Roger Ritzen
15/01/2015 Joris Rycken
08/02/2015 Patrick Dierickx
14/02/2015 Wim Ghys

De voorzitter wil ook nog wat zeggen...

Beste schepen, beste adjunctgouverneur, beste voorzitters van Rotary en Probus,
beste vrienden van Nieuwerkerk aan de |Jssel, lieve vriendinnen van Innerwheel,
beste gasten,

Sommigen van jullie hebben misschien gemerkt dat ik er wat zenuwachtiger bij loop
dan anders. Dat komt omdat een voorzitter eenmaal per jaar wordt verondersteld
om iets zinnigs te vertellen. En voor mij is dat dan vandaag.

Helaas hebben de recente gebeurtenissen van de afgelopen weken ons met de
neus op de feiten gedrukt: onverdraagzaamheid, haat en geweld komen steeds
dichter in onze omgeving voor. Hierover morren is één zaak, beter is trachten hier
iets aan te doen. Rotary wil alvast een oplossing bieden voor deze negatieve
evolutie door o.a. haar engagement in de UNO, als enige vertegenwoordiger van
een niet-gouvernementele organisatie. Maar ook door de protagonisten in
oorlogsgebieden op een discrete manier trachten te overtuigen hun
meningsverschillen via dialoog op te lossen. Of nog: de Rotary Peace Fellowship
die jongeren van over de ganse wereld in staat stelt om zich te verdiepen in het
nastreven van vrede. En zo werkt Rotary International prominent verder rond dit
thema.

Lokaal in Antwerpen trachten we preventief jongeren zonder onderscheid zo veel
mogelijk kansen te bieden om zich op een positieve manier te ontwikkelen:

Tweesprong tracht jongeren van 12 tot 14 jaar, zeer dikwijls van autochtone
origine, die in aanraking zijn gekomen met lichte criminaliteit, te overtuigen
dat er een positief alternatief bestaat.

e beroepsactie biedt jongeren van 18 jaar die aan de vooravond staan van
van de meest fundamentele keuzes uit hun leven, de mogelijkheid om
romen over hun carriére te toetsen aan de praktische ervaring van
ionelen die hen zijn voorgegaan



. De studiebeurzen geven jongeren met potentieel uit sociaal minder begoede
middens de kans om zich te vervolmaken aan gerenommeerde scholen en
universiteiten. Tussen haakjes: Rotary is de grootste verstrekker van
studiebeurzen in de wereld en daar mogen we fier op zijn.

Dit en veel andere initiatieven zijn het antwoord van Rotary op het gebrek aan kansen
van jongeren die achtergesteld zijn geraakt in de maatschappij, die teleurgesteld zijn
in bestaande structuren en hierdoor verzuurd raken, waardoor afgunst en geweld
steeds vaker opduiken.

Ook onze actie 'Pak van mijn Hart' wil ik niet vergeten te vermelden. Ongeveer 55
minder gegoede gezinnen uit Antwerpen kijken jaarlijks uit naar de pakketten die we
uitdelen met basisproducten rond voeding en hygiéne. De vreugde en het geluk van
diegenen die zulke pakketten ontvangen, is onbeschrijfelijk en onvergetelijk. Nu
reeds hartelijk dank aan allen die hier hun steentje aan willen bijdragen.

Om dit alles te realiseren, heeft Rotary, heeft onze club een heel aantal uitdagingen:

. Voldoende mensen blijven vinden die een gedeelte van hun vrije tijd, hoe klein
of hoe groot ook, willen spenderen aan de realisatie van onze doelstellingen
door zich te engageren onder ons motto 'service above self'. Dit is trouwens
een warme oproep aan de stad Antwerpen en beroepsorganisaties zoals
Unizo,Voka, en anderen om onder hun leden te speuren naar potentiéle
Rotariérs. Indien we niet voldoende kandidaten vinden om in onze sporen te
treden, valt heel deze piramide van sociaal engagement in mekaar. Het is onze
collectieve verantwoordelijkheid om voor opvolging en continuiteit te zorgen.

. Een sfeer te creéeren die voldoende boeiend, aangenaam en interessant is om
ervoor te zorgen dat leden Rotary blijven steunen door regelmatig aanwezig te
zijn bij de vergaderingen en de acties. Zo hebben we voor de volgende
maanden alvast opnieuw een geweldig boeiend en gediversifieerd programma
uitgewerkt en hoop ik leden die we de laatste tijd wat minder zien, terug aan te
knopen met het sociaal gedachtegoed van Rotary.

. Last but not least, denk ik dat we bruggen moeten bouwen met andere
organisaties om efficiénter te kunnen werken. Zo maak ik van de aanwezigheid
van onze schepen Koen Kenis gebruik om hem te vragen of hij kan zorgen dat
we met de stad rond de tafel kunnen zitten om het belang van een
goedwerkende Rotary voor een stad als Antwerpen te verduidelijken, om de
problemen van de stad rond ons project Tweesprong op te lossen en om
mogelijke synergieén tussen de stad en Rotary op gang te brengen.

Beste vriendinnen en vrienden, zoals jullie merken ligt er nog enorm veel werk op
onze plank. Gelukkig maar. Zo kunnen we samen verder werken aan een ‘betere’
Rotary.

Maar laat me eindigen met mijn wensen naar jullie toe voor 2015:
Ik heb een wens voor iedereen:

een gelukkig nieuw jaar met lieve mensen om je heen,
mensen die van je houden om wie je bent,

mensen in wie je een stukje van jezelf herkent.

Laat merken dat je om hen geeft,

dat je samen met hen iets moois beleeft.

nis je leven pas een feest,

erk je wat voor goeds dit jaar je geeft.

Veel geluk, liefde en een goede gezondheid voor 2015.

Light up Rotary, Leve'Rotary Club Antwerpen Ring.

Uw Voorzitter Eric



